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Overdenking 

Wie geeft u de hand? 
Geeft den HEERE de hand, en komt tot Zijn heiligdom. 2 Kronieken 30:8b 
 

Mag ik u eens vragen: als u uw geestelijk leven moest omschrijven, hoe zou u dat dan doen? En nog 
belangrijker: hoe zou God dat doen? Van Hizkia weten we dat: Hij kleefde de Heere achteraan en hij vertrouwde 
met heel zijn hart op God! (2 Koningen 18:5,6) 
Van huis uit heeft hij dat niet meegekregen, want zijn vader Achaz liet zijn zonen door het vuur gaan, als offer 
voor de afgod Moloch.  
Wat een wonder en wat een bemoediging voor alle vaders die zich als Achaz voelen. 

 

Wie was deze Hizkia? Hij was koning van het tweestammenrijk (Juda en Benjamin) en regeerde van 727 tot 698 

voor Christus. Waarschijnlijk is koning Hosea, de laatste koning van het tien-stammenrijk dan al ruim vijf jaar 
geleden weggevoerd. De naam Hizkia betekent: Die de HEERE sterkt.. Zijn kracht was dus van God. 
Hoe was het met het volk Israël?  
Dat weten we uit enkele fragmenten van de preken van de profeten: Hosea, Jesaja, Micha. 

 

Laten we enkele preekfragmenten beluisteren van deze Godsmannen: 
Hosea: Hoort des HEEREN woord, gij kinderen Israëls! want de HEERE heeft een twist met de inwoners des 
lands, omdat er geen trouw, en geen weldadigheid, en geen kennis van God in het land is; 2 Maar vloeken en 
liegen, en doodslaan, en stelen, en overspel doen; zij breken door, en bloedschulden raken aan bloedschulden. 
Jesaja: Hoort, gij hemelen! en neem ter ore, gij aarde! want de HEERE spreekt: Ik heb kinderen groot gemaakt 
en verhoogd; maar zij hebben tegen Mij overtreden. 3 Een os kent zijn bezitter, en een ezel de krib zijns heren; 
maar Israël heeft geen kennis, Mijn volk verstaat niet. 4 Wee het zondige volk, het volk van zware 
ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen! Zij hebben den HEERE verlaten, zij hebben 
den Heilige Israëls gelasterd, zij hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts.(...) 
Brengt niet meer vergeefs offer, het reukwerk is Mij een gruwel; de nieuwe maanden, en sabbatten, en het 
bijeenroepen der vergaderingen vermag Ik niet, het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. 
Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat Mijn ziel, zij zijn Mij tot een last; Ik ben moede geworden, 
die te dragen. En als gijlieden uw handen uitbreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer gij het gebed 
vermenigvuldigt, hoor Ik niet; want uw handen zijn vol bloed. 
Micha: Wee dien, die ongerechtigheid bedenken, en kwaad werken op hun legers; in het licht van den 
morgenstond doen zij het, dewijl het in de macht van hunlieder hand is. En zij begeren akkers, en roven ze, en 
huizen, en nemen ze weg; alzo doen zij geweld aan den man en zijn huis, ja, aan een iegelijk en zijn erfenis. De 
goedertierene is vergaan uit het land, en er is niemand oprecht onder de mensen; zij loeren altemaal op bloed, zij 
jagen, een iegelijk zijn broeder, met een jachtgaren. Om met beide handen wel dapper kwaad te doen, zo eist de 
vorst, en de rechter oordeelt om vergelding; en de grote spreekt de verderving zijner ziel... 
 

Dat is het geestelijk- en maatschappelijk klimaat, voorgeleefd door koning Achaz, maar ook ten tijde van Hizkia 
nog volop gaande. Wat is er dan te verwachten voor Israël, voor Nederland, voor Ouddorp? 
 

Weet u wat koning Hizkia deed? Hij opende de deuren van de tempel!  
En weet u wat hij verder doet? Hij schrijft brieven en laat ze doorgaan van Dan (in het Noorden) tot Berseba (in 
het zuiden, zo’n 200 km hemelsbreed.) Wij zouden zeggen van Groningen tot Maastricht. Hij wilde hen uitnodigen 
voor het Pascha! Hizkia wist het als geen ander: als het weer goed moet komen met het volk, moet het daar 
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beginnen, waar men herdacht aan het offerlam! Ze laten een stem doorgaan, net zoals later Johannes de Doper 
een stem was van de Roepende, zo moeten de lopers overal brieven rondbrengen met de roepstem van de 
koning, of beter: de roepstem van God.  
Daar gaan de lopers. Hoe heten ze? Dat is onbekend. Het gaat namelijk niet om de lopers, maar om de koning 
die ze stuurt, of nog beter: Om de God van de koning! 
De Bijbel is ook zo’n brief...!  Besef dat als je een Bijbel in handen houdt, er nog steeds miljoenen zijn die nog 
nooit één bladzijde van de Bijbel hebben gezien en niet weten wie de Heere Jezus is... 
 

Maar nu die brief. Wat staat daar in? (zie vers 6, 7, 8 en 9). Is het niet geweldig dat de inhoud van die brief voor 
ons bewaard is? Dat wij dat mogen weten...! 
In de eerste plaats herinnert Hizkia hen aan God Die met hen een verbond sloot en noemt hij de belofte van 
redding. In vers 7 zegt hij: Denk aan de oordelen die reeds gekomen zijn... Het is niet vrijblijvend om God niet te 
dienen... Dus denk niet: ik zie het wel waar het schip strandt... 
En dan in vers 8: De vaderlijke bewogenheid: Verhard je nu niet, maar: ´Geeft de Heere de hand en komt tot 
Zijn heiligdom.´ Hoe is het mogelijk. Begrijpen we dat dus goed, dat de mensen die beschreven zijn door de 
profeten Hosea, Jesaja, Micha, dat uitgerekend die worden opgeroepen om de Heere de hand te geven? 
Ja! 
Hoe bestaat het! Wij hebben in het Paradijs de duivel de hand gegeven, en nu dit? Ja! 
Komt tot Zijn heiligdom... Vier het Pascha, gedenk de uittocht en gedenk aan de woorden: ´Als Ik het bloed zal 
zien, zo zal Ik voorbij gaan... Hizkia besefte het: Daar moet de reformatie beginnen: schuilen bij het Lam! 
Maar nu naar ons. U en jij zegt misschien: 

- Ja maar...hoe kan ik mijn hand geven...? Hij vraagt erom! 
- Ja maar...mijn handen zijn zo vuil...! Daar kwam Hij voor! 
- Ja maar...mijn handen zitten vast... ! Zeg het hem.  
- Ja maar, ik ben verslaafd? Zeg het Hem! 

Die hand staat symbool voor alles wat we met onze handen gedaan hebben.  
Is het dan zo eenvoudig? Ja...! 

- Ja maar...  Nee, kijk nu eens goed naar die hand, met Nieuw Testamentische ogen! Het is een 
doorboorde hand. 
Denk nog even aan Johannes 20. Wat zegt de Heere Jezus tegen Thomas: Breng uw hand hier.. en steek ze in 
Mijn zijde. Zijt niet ongelovig, maar gelovig! Zijn handen zijn doorboord, omdat onze handen doorbord moesten 
worden. Geef nou heel dat verknoeide verzondigde leven, verslaafd en verloren, gebroken en goddeloos, geef het 
in Zijn hand. Waar wil je anders met je zonden heen? Wie wil je anders je hand geven? 
Geloof je werkelijk dat je hand beter af is in de klauw van de duivel? 
NEE!!!!! Er staat je maar één ding te doen: Geef je hand aan de HEERE! 
 

En wat is de reactie: (vers 10, 11) De lopers worden gewoon uitgelachen! Vreselijk is het te vallen in de handen 
van de levende God. Je kunt lang spotten, maar niet eindeloos! Is dan alles voor niets? NEE! Evenwel 
verootmoedigden zich sommigen...De hand van God was in Juda, hen enerlei hart gevende! Gods hand! 
Er zijn ook mensen die denken dat wij moeten afwachten totdat God voor ons kiest. 

Maar er zijn ook mensen die denken dat God afwacht of wij voor Hem kiezen. Zie hier het Bijbels evenwicht! De 
boodschap van de lopers is niet: Wacht af tot Gods hand op u komt... Nee, de roep klinkt: Geeft de Heere dan 
hand! 
De uitkomst op deze oproep doet ons echter wel zien op Gods hand. Niet om geestelijk doemdenken te 
bevorderen, maar juist als troost. Lijkt alles hopeloos? Alles tevergeefs? Let op Gods hand! Bid voor uw zoon, uw 
dochter, kleinkind, broer of zus, neef of nicht, buurman of buurvrouw, uw collega, dat Gods hand hem of haar 
een geopend hart geeft. 
 

Tenslotte: Wat is uw reactie? Wat zult u doen met deze oproep? Durft u niet? Wilt u niet? Voelt u zich opstandig? 
Ik heb een voorbeeld voor u: Op een keer (het was nog in Hoorn) zat mijn zoontje achterin de auto en hij was 
boos. Dus wat doe ik? Ik wurm mijn arm door de opening tussen mijn stoel en het autoportier en reik hem mijn 
geopende hand toe, als uitdrukking van: Kom jongen, nou niet meer mokken, geef me je hand en verzoen je er 
nou maar mee. Wat denk je dat gebeurt? Hij legt zijn gebalde vuist in mijn hand. Ik heb hem maar omklemd en 
langzaam maar zeker ontspande die vuist. 
Soms is het leggen van die gebalde vuist in Gods hand, het teken van beginnende overgave. De Heere heeft 
liever een gebalde vuist IN Zijn hand, dan helemaal niets in Zijn hand. 
Daarom zeg ik het nog één keer: Kom, geef de Heere de hand en komt tot Zijn heiligdom.  
Nee, u hoeft niet meer naar de tempel, u hoeft niet naar Israël, maar kom naar de kerk, kom tot het Avondmaal, 

of zoek in uw huis of waar dan ook, een plek waar u voor God neerknielt en geef Hem uw hart. 
En zeg, of fluister, of jubel het uit, met kracht of met stervende stem: 
 

Ik heb de vaste grond gevonden,  -  waarin mijn anker eeuwig hecht:  
de dood van Christus voor de zonden,  -  van eeuwigheid als grond gelegd.  
Die grond zal onverwrikt bestaan,  -  als aarde en hemel ondergaan.  

 

O afgrond, waarin alle zonden  -  verzinken en niet meer bestaan!  
O diep geheim van Christus' wonden,  -  het oordeel is te niet gedaan!  
O Heer, uw bloed roept voor altijd: -  barmhartigheid, barmhartigheid!  

 

Daarop wil ik gelovig bouwen, -  getroost, wat mij ook wedervaart;  
mij aan Gods vaderhart vertrouwen,  -  wanneer mijn zonde mij bezwaart.  
Steeds vind ik daar opnieuw bereid -  oneindige barmhartigheid.   

 

Ouddorp, ds. M.C. Schreur 



 

Uit de pastorie  

 
Jubileum 
Het echtpaar Gerard en Janneke Quist mochten vrijdag 13 juni 2025 gedenken dat zij 45 jaar geleden in het 
huwelijk zijn getreden. Een hartelijke felicitatie voor hen en hun gezin met allen die hen lief en dierbaar zijn. Gods 
zegen zij met jullie allen. Neem het woord uit het 45e hoofdstuk uit Jesaja (vers 22) met jullie mee: "Wendt U 
naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en niemand meer." 
 
Geboren 
Wat een vreugde voor onze dochter Lydia en haar man Jan Mosterd. Na een zwangerschap met pijnlijke haken 
en ogen (in verband met de nierstuwing) waren mijn vrouw en ik getuigen van het geweldige en genadige 
wonder: ze ontvingen een zoontje! Wat is de Heere goed geweest voor hen, ook met betrekking tot de 
voorspoedige bevalling in het ziekenhuis, en al eerder ook ten aanzien van woonruimte. En wat heeft het 
meeleven, ook vanuit Ouddorp hen goed gedaan! Nog hartelijk dank daarvoor! 
Op het geboortekaartje stond de tekst vermeld: De Geest van God heeft mij gemaakt, en de adem van de 
Almachtige heeft mij levend gemaakt! Job 33:4. Vervolgens: Welkom lieve Joshua Mattheüs Efraïm Mosterd (met 
de roepnaam Joshua, hetgeen 'Jahweh is Redder' betekent). Hij werd geboren op woensdag 11 juni 2025 om 
05.29 uur en woog 3190 gram en was 51 centimeter lang. We wensen Jan & Lydia Gods zegen toe, ook bij de 
opvoeding.  
Inmiddels is Joshua al behoorlijk gegroeid en drinkt goed bij moeder. Wat een zegeningen allemaal.  
Mocht u ze (alsnog) een kaartje willen sturen (en dat zullen ze vast waarderen!), dan hier het adres: Jan & Lydia 
Mosterd: Kraatswegje 4, 6732 AK - Harskamp. 
 
Overleden 
We gedenken ook Hetty en Andre Moerkerk (Geleedststraat 10, 3253 BE), omdat haar moeder, Aagje Breen-
Moerkerke' op 29 mei 2025, op Hemelvaartsdag,  op 83 jarige leeftijd is overleden. Het is nog niet lang geleden 
dat ze als familie hun (schoon)vader en opa moesten verliezen, op 29 november 2024. De Heere ontferme Zich 
over Hetty en André en over hun kinderen Macha, Samenta, Auke en Angela met hun geliefden, en met hun 
kleinkinderen Lily en Puck, alsook over Rianne en Janco. Arie Wouter was jullie reeds ontvallen. Zijn naam stond 
ook vermeld op de rouwkaart, met de woorden: in liefdevolle herinnering. We hebben er pas over nagedacht: De 
Heilige Geest en de Heere Jezus zijn beiden Trooster en daarom kan ik niets beters doen dan jullie een 
gezegende Pinksteren toewensen, waarin de Heere laat merken dat Hij kan troosten zoals niemand anders dat 
kan! En zoals in de psalm boven de kaart staat: Verwacht alle hulp van de God van Jacob! Hetty, ik hoop dat je 
vele kaarten en berichten mag ontvangen ter bemoediging, zoals je zelf ook anderen op die manier bemoedigt! 
 
We denken aan  
Mw. Coby Rooijers (Hogepad 2 c - 3253 AM) is dankbaar dat ze weer is hersteld van een zware longontsteking, 
en ook mag het wat beter gaan met haar rugpijn, mede door de pijnbestrijdings-behandeling die ze gehad heeft.  
 

Dhr. Teun Grinwis heeft nog wel zorgen in verband met aanhoudende onregelmatigheden van zijn hart. Daarom 
blijft hij nog wel enige tijd bezet met onderzoeken en behandelingen. Dat brengt altijd weer spanning met zich 
mee. 
Tevens zijn Teun en Aat bezorgd met betrekking tot hun dochter Petra, die behandelingen moet ondergaan aan 
haar oog vanwege verminderd zicht. Het is nog niet goed helder wat er aan mankeert, dus ook dat geeft extra 
zorg. Genoeg bekommernissen weer en daarom reden genoeg om het allemaal weer op de Heere te werpen, 
denkend aan de woorden van Petrus! 

 

Voor br. Cees Grinwis (Preekhillaan 12) en zijn vrouw Jannie was het een opluchting en vreugde dat bij de drie 
maandelijkse controle bleek dat zijn bloedwaarden (ook in verband met de lymfeklieren) goed waren. De Heere 
zij gedankt! Ook de staar-behandeling (vrijdag 13 juni jl.) is inmiddels achter de rug en we wensen hem zegen en 
verder herstel toe.  
Dat ook dit mag helpen om des te meer te zien op de overste Leidsman en de Voleinder van het geloof: JEZUS! 
(Hbr.12:2) Stof tot zingen: Juich, aarde, juicht alom den HEER; Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, 
nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht! 
Mevr. M.J. (Margo) Leeflang (Hazersweg 6) kreeg vrijdag 20 juni extra bloed, vanwege een te lage HB waarde in 
haar bloed. We wensen haar toe dat het tot versterking mag zijn van haar lichaam en tot verkwikking van haar 
ziel; denk aan de berijmde Psalm 23:2 De God des heils wil mij ten Herder wezen; 'k Heb geen gebrek, 'k heb 

geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden. Hij 
sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden! 
 

Emma van der Giessen (Bieningen 7) moe(s)t woensdag 2 juli geopereerd worden aan haar hand. In verband 
met een ernstig hand-letsel dat ze enkele jaren geleden heeft opgelopen is de botgroei aan enkele vingers nu 
zeer pijnlijk. We wensen haar toe dat de operatie gezegend mag worden en tot nut mag zijn en verdere pijn zal 
voorkomen. Denk in het bijzonder aan de Heere Jezus Die tot Thomas zei: "zie Mijn handen" in Johannes 20:23. 
De Heere Jezus kreeg geen hand-letsel vanwege een ongeluk, maar omdat Hij Zijn handen (en voeten) vrijwillig 
overgaf om met spijkers doorboord te worden om jouw zonden te kunnen vergeven! 
 

Afgelopen donderdag (26 juni), schrokken wij als gezin omdat we hoorden dat mijn moeder (Mw. G. Schreur-van 
den Berg, Kamgras 56, 3902 BD-Veenendaal) omdat bij het darmonderzoek donderdag jl. een grote tumor in 
haar dikke darm werd ontdekt, zodat het onderzoek niet voortgezet kon worden. De volgende dag, vrijdag 20 
juni, hebben ze haar direct geopereerd, omdat er anders een darmafsluiting kon ontstaan. We waren allen zeer 
bezorgd dat haar einde misschien nu wel spoedig zou kunnen komen. Daarom waren we des ter meer verblijd dat 



we hoorden dat de tumor in zijn geheel kon worden weggehaald en er verder ook geen uitzaaiingen werden 
aangetroffen en ze ook geen stoma hoefde (waar nog wel sprake van was). Wat was mijn moeder (die 91 jaar 
is!) dankbaar en verwonderd over de goedheid van de Heere! Mijn vader (ook al 93 jaar!), mijn broer (die met 
zijn vrouw en dochter Dirkje weer terug is uit Azië) en mijn zussen waren blij dat we allemaal nabij konden zijn. 
Vanuit Lunteren was het nu voor mij ook maar een kwartiertje rijden. De Heere zegene haar en geve dat we haar 
als kinderen en kleinkinderen en achterkinderen nog een tijdje bij ons mogen hebben. 
 

Avondmaal  
Wat het avondmaal betreft mogen we terugzien op een gezegende dag. Erg fijn dat collega dominee Wouters de 
dankzegging en nabetrachting op zich wilde nemen, omdat ik naar Lunteren moest in verband met de 
vakantieweek van de jongeren met een lichamelijke beperking. Graag wil ik mijn dank en waardering uitspreken 
voor de mensen die hebben meegedacht om het op deze manier weer te kunnen houden, met de gewone bekers, 
maar ook de mogelijkheid biedend om de kleine bekertjes nog te kunnen gebruiken. De opstelling van de stoelen 
rondom de tafel is volgens mij ook goed bevallen. Het geeft duidelijk een groter samenhorigheidsgevoel. De 
Heere zegene de hoorbare en zichtbare verkondiging! 
 
Ten slotte 
De zomerse temperaturen zullen voor de één tot grote vreugde zijn, maar de ander zal het ervaren als drukkend 
en benauwend, en snakt al weer naar de herfst. Hoe dan ook, de HEERE is trouw aan Zijn verbond (Genesis 9) 
en de seizoenen hebben elkaar afgewisseld. De lente is overgegaan in de zomer.  
Verder ligt een drukke week achter ons, maar het was mooi en gezegend om weer een week op te trekken met 
de jongeren-vakantiegroep in Lunteren in het Bosgoed. De jongeren (met een lichamelijke beperking) mogen 
soms hun beperking dragen op een manier dat het eerder een verrijking is dan een beperking. 
Wat hebt u afgelopen zondag weer veel mogen ontvangen, toen broeder J. Macdaniel, en broeder G.R. Mauritz u 
het Woord verkondigd hebben. Ze hebben u onderwezen over het ‘Dient de Heere’ en over het Koninkrijk van 
God en de opstanding van Christus. De Heere zegene het onderwijs in rijke mate, voor jong en oud. 
Voorts wensen onze collega en buurman, dominee L.W. den Boer alles toe wat hij en zijn vrouw en gezin nodig 
hebben om langzamer maar zeker de gemeente van Goedereede los te moeten gaan laten, en zich te gaan 
richten op het werk in Bergambacht. Dat geldt ook voor dominee G.R. Mauritz, die de gemeente van Randwijk zal 
moeten loslaten, en in de toekomst op Stad’ en Den Bommel zal mogen gaan arbeiden. 
De Heere ontferme Zich over Israël, de volkeren, de vervolgden, de beproefden, de rouwenden en eenzamen! 
Van harte wens ik alle lezers toe zich te koesteren in Zon der Gerechtigheid.  
De straling is niet schadelijk en u mag zich 'gewoon' uren aan haar krachtige straling overgeven! 

      Hartelijke groet, ds. M.C. Schreur 
 
 

Gemeente nieuws 

Examenkandidaten 
Alle jongeren die geslaagd zijn: Van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma! 
Gods zegen voor de toekomst gewenst 
En als je een tegenslag te verwerken had en het bij leven en welzijn volgend jaar nog een keer over moet doen, 
dan zou ik zegen: Houd moed, want je gaat dan ook met een extra jaar levenservaring je vervolgopleiding doen. 

 

De Heere zij jullie allen -in welke omstandigheid dan ook- nabij! 

 
Belijdenisdienst 
Op tweede Pinksterdag deed Sem Dijkshoorn (Parklaan 30, 3253 CA-Ouddorp; doopnaam: Christiaan Simon, 
geboren 14 augustus 2006, te Zoetermeer) geloofsbelijdenis. De tekst die meekreeg was uit Openbaring 22:17: 
'En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme 
het water des levens om niet.’ Het meeleven bij het handen geven deed erg goed, en het was fijn om als 
gemeente ook even een kop koffie etc. te kunnen drinken en elkaar te ontmoeten. 
Van harte wensen we Sem Gods zegen toe, alsook de andere belijdenis catechisanten: Charlotte, Levi en 
Laurens. 
 
Tienerclub-follow-me 
Wat was dat een geweldige actie van de jongerengroep, inclusief van de dappere leidinggevenden die een hele 
nacht door hebben gewerkt, om de jongens en meiden van de tienerclub tijdens deze club-marathon wakker te 
houden voor het goede doel, (St. Ontmoeting), om daarna met zo'n veertig belangstellenden een ontbijt te 
nuttigen in de Kon. Beatrix-school. Wat fijn dat die locatie gebruikt kon worden trouwens!  
Zoals ik begreep was er een mooie opbrengst. Dus nogmaals: Jong en oud, clubleden en leidinggevenden, heel 
hartelijk dank voor alle inzet vrijdag 13 en zaterdag 14 juni.  
En alle werkers in het jeugdwerk, een ook de werkers van St. Ontmoeting wensen we Gods zegen in hun werk!  
 

BBQ...! 
Wat was het ook weer een bijzonder fijne avond toen we bij de gemeente barbecue nota bene 100 mensen 
mochten verwelkomen, zo begreep ik uit de administratie van broeder  
Duijfhuizen (namens ons allen ook zeer bedankt voor de organisatie!) . Wat een opkomst, maar vooral ook wat 
mooi en gezegend om elkaar zo op een heel ontspannen manier te ontmoeten en te spreken. Er komt wel heel 
wat werk bij kijken in de voorbereiding, en in de nasleep, maar het is het waard! En ieder hartelijk dank voor het 
meebrengen van allerhande heerlijkheden, en het klaarmaken daarvan en het uitdelen ervan en Jan Mierop in het 
bijzonder dank voor het beschikbaar stellen van het springkussen, het meubilair, de tent. Hartelijk dank! 
 



Agenda, Deo Volente 

Zondag 15 juni was het alweer de laatste zondagschool uur van het seizoen. Wat is het 
afgelopen seizoen snel voorbij gegaan. En wat hebben jullie veel Bijbelverhalen gehoord, 
teksten geleerd, gezongen, verwerkingen gemaakt en geknutseld!  
We mochten afsluiten met de tekst: God is het Licht, Volg Hem. 
Hierbij mochten we ook een werkje maken met de grote en kleine groep.  
We bidden of de Heere het wil zegenen. 

Juli en augustus is het geen zondagschool. In de maand september zullen we weer schrijven wanneer we gaan 
beginnen met het nieuwe zondagschool seizoen 2025/2026. 
Graag doen wij als leiding een oproep aan de gemeenteleden. 
Wij zoeken: -hulp voor bij de kleine groep 

     -verteller bij grote en/of kleine groep. 
Bij vragen of bij twijfel of het wat voor u/jouw is? Neem contact op met Andrea Grinwis (0657565350) of Cor 
Nagtegaal (06-10052319) 

Wij wensen jullie een fijne zomertijd 
Hartelijke groet, zondagschoolleiding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tienerclub “Follow Me” 

Eindelijk was het zover voor de tieners van de tienerclub “Follow Me” op vrijdag 13 juni jl. 
De start van de nachtmarathon voor st. Ontmoeting!  
Een hele nacht wakker blijven voor het goede doel. Onze laatste clubavond van dit 
seizoen opende Erik met ons door verschillende Bijbelgedeelten te lezen over de ‘nacht’.  
Aan het begin van de avond kwam Gerwin Rikkers, van St. Ontmoeting, op zijn motor 
naar Ouddorp. Op een heel interactieve manier heeft hij ons meer verteld over zijn werk 

als veldwerker en coach. Gerwin probeert een relatie op te bouwen met de jongeren en te werken aan 
vertrouwen. 

Hij probeert echt naast de jongeren te gaan staan en te luisteren naar hun verhaal.  
Hij heeft uitleg gegeven over alcoholgebruik en op welke manier je kan omgaan met groepsdruk.  
Het was erg interessant. We waren er allemaal stil van!  
En als kers op de taart mochten een aantal jongeren nog op zijn motor zitten.  
We mochten het mooie bedrag van € 1.650,00 aan hem overhandigen. 
Trots op de tieners, dat ze dit voor elkaar hebben gekregen! 
Daarna vertrokken we naar het strand voor een spannend spel tussen smokkelaars en douaniers!  
Wat was iedereen fanatiek!  
We startten de nacht bij het kampvuur, waar we met elkaar zongen.  
De dominee en zijn dochter verrasten ons op hartige hapjes! Er werd gesmuld!  
Eenmaal terug in de school hebben we ons creatief bezig gehouden, door het versieren van tafelkleden voor het 
ontbijt.  



Ondertussen kwamen de spellen van Party Service Mierop goed van pas, om ons allemaal wakker te houden. Ook 
lieten de tieners zich van hun innovatieve kant zien. Ze speelden een sketch, waarbij ze slechts 5 zinnen mochten 
zeggen. Het was hilarisch.  
Tegen de ochtend werden er heel veel tosti’s gebakken en die verdwenen als sneeuw voor de zon, na zo’n 
intensieve nacht. 
Rond 8 uur die zaterdagmorgen druppelden de eerste van de 70 ontbijtgangers binnen!  
Ze werden enthousiast ontvangen door de tieners.  
Het was een overheerlijk en gezellig samenzijn!  
We mogen terugkijken op een lange, maar bovenal heel gezellige, fijne en spraakmakende nacht met elkaar! 
We zijn dankbaar, dat zovelen de jeugd gesponsord hebben, dankbaar voor de vele handen, op welke manier dan 
ook, die ons hierbij geholpen hebben! We zijn de Heere dankbaar, dat we gespaard en bewaard mochten blijven. 
Sponsoren bedankt, mede door jullie hebben we een onvergetelijke avond gehad: 

• Jumbo Sperling; 
• Party Service Mierop; 
• Chr. School met de Bijbel Kon. Beatrix. 
• Vershal Ouddorp 

 
 
Afsluiting seizoen 2024/2025 vrouwenkring ‘Sola Fide’ 
Maandagavond 16 juni 2025 hebben we met een groot aantal dames kruidenpluktuin ‘de Kruidenstee’ in Stad aan 
’t Haringvliet bezocht. De gastvrouw leidde ons rond en deelde haar kennis over bloemen, planten en kruiden. Na 
de rondleiding was er de mogelijkheid om zelf kruiden te plukken voor de thee. Bij de thee werd een heerlijk stuk 

zelfgebakken appeltaart met daarop een eetbare bloem geserveerd. Het was een mooie, zonnige avond. Mw. 
Schreur heeft aan het einde van de avond met ons gelezen uit Genesis 1 En de aarde bracht voort grasscheutjes, 
kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God 
zag, dat het goed was.  
Wat heeft de Heere na de val in het paradijs nog veel goeds overgelaten waarvan wij mogen genieten!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gebedsmoment 
Het maandelijkse gebedsmoment zal vrijdagavond 25 juli 19:00 uur gehouden worden in ‘de Morgenster’. 
 
 

Vooraankondiging D.V. 18 september:  

 

Spreker en jongerenwerker Laurens Snoek! 

 

Het is nog ver weg, maar voordat je het weet is het zover Deo volente: 
Op 18 september hopen we alsnog een avond te hebben met als spreker drs. Laurens Snoek. Deze avond dient 
dan ook gelijk als een soort opening van het nieuwe seizoen voor het jeugdwerk van bij leven en welzijn 2025-
2026. 

 

 

 
 



Kerk naar Buiten  
 

Openstelling kerk  
Vanaf 17 juli 2025 tot en met 13 september 2025 zal de Dorpskerk aan de Weststraat 2 te Ouddorp op zaterdag 
vanaf 10:00 uur tot 15:00 uur voor bezoek opgesteld worden.  
De volgende activiteiten zijn gepland:  
 

Matinee orgelconcerten van predikanten van 11:00 uur tot 12:00 uur  
Zaterdag 19 juli dr. T.E. van Spanje, Epe   
Zaterdag 26 juli ds. M. Groen, Delft  
Zaterdag 02 augustus Jowan Tanis, Ouddorp  
 

Zangavonden van 19:30 uur tot 21:00 uur  
Donderdag 17 juli Johan van Wijk met Alexandre vd Berg trompet t.b.v. Friendenstimme  
Donderdag 31 juli Jan Bezuijen met instrumentalisten t.b.v. GZB. Met spreker GZB.  
 

Zomerorgelconcerten van 19:30 uur tot 20:30 uur  
Donderdag 24 juli Jan Bezuijen met de fluitisten Marlies Schollaart en Tabea Lanzke (collecte)  
Donderdag 07 augustus Joline Sperling harp en Jan Bezuijen orgel (entree € 10,00 pp vanaf 16 jr.). 

 
 

 

Activiteitencommissie 

Terugblik Jaarmarkt 
We kijken heel dankbaar terug op een prachtige Jaarmarkt. Wat hadden we een prachtige dag met veel hulp en 
bezoekers, fijne gesprekken en veel gezelligheid! Ook de spelletjes voor de kinderen waren een daverend succes! 
We willen nogmaals iedereen hartelijk danken die in de dagen voor de Jaarmarkt, op de Jaarmarkt zelf en de dag 
er na, in welke vorm dan ook, een steentje heeft bijgedragen aan de markt. De netto opbrengst van de markt is: 
€ 9.398,75. 
 

Fietspuzzeltocht 
Op maandag 25 augustus is weer onze jaarlijkse fietspuzzeltocht. Er is weer een leuke tocht van ongeveer 20 
kilometer uitgezet en er kan tijdens het fietsen lekker gepuzzeld worden. Vertrekken kan tussen 18:30 uur en 
19:00 uur vanuit de kerktuin (Weststraat 2). Meer informatie volgt in de Kleine Kracht van augustus. 
 

Ledenadministratie 
 

Verjaardagen 
Verjaardagen van gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen vermeld worden met naam en adres. Indien u hier 
geen prijs op stelt dit graag minimaal 4 weken van tevoren melden bij de scriba C. van Huizen. 
 

  2 juli ~ 79 jaar, Mevr. D.C. Moerkerk-Westdijk Hoge Pad 65, 3253BH. 
  3 juli ~ 72 jaar, Mevr. J.W. Akershoek-Pijl Pretoriuslaan 61, 3253VP. 
  4 juli ~ 78 jaar, Dhr. M.P. Tanis Oudelandseweg 46 m, 3253LP. 
  9 juli ~ 79 jaar, Mevr. C. Mes-van Beuzekom Spreeuwenstein 19, 3253VM. 
16 juli ~ 84 jaar, Mevr. T.J. Rijnbrand-Tanis  Prins Hendrikweg 23, 3253BV. 
22 juli ~ 82 jaar, Mevr. J.S. Hollaar-Tanis Prins Hendrikweg 26, 3253BV. 
27 juli ~ 91 jaar, Mevr. W.J. Human-Knöps Vliedberglaan 118, 3253VT. 
27 juli ~ 79 jaar, Mevr. M.A. Steehouwer-Klootwijk Het Bosje 5, 3253CD. 
28 juli ~ 84 jaar, Mevr. P.C. van den Andel-den Dunnen Jonkerstee 22, 3253CE. 
 
Ingeschreven 
- Mevr. M.N. Kastelein-Tros 
- Fam. Hameeteman 
Uitgeschreven 
- Dhr. en mevr. van Peperstraten 
   

 
Verantwoording van uw gaven  

 

 

Over de periode van 1 t/m 31 mei is het volgende ontvangen: 

 

Kerkrentmeesterlijk beheer  
Kerkrentmeesters    1.465,50 
Bijdrage predikantsplaats   1.360,05 
Psalmzangavond   1.210,60 
Giften   650,00 
Kerkbalans         3.115,00 
Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer      € 7.801,15 
 

Diaconie 
GZB, project 10 27, 4 mei 295,80 
GZB zending ’s  middag/avond 7 mei 308,00    



Diaconie, 11 mei 479,45 
Kerkelijk verenigingswerk, 18 mei 278,80 
Stg. Hulp Oost Europa, 25 mei 330,65 
Stg. Stephanos, 29 mei 216,05 
Gebedsdienst tb Stg. Ontmoeting, 4 juni  561,00 
Gift Diaconie  175,00 
 

Totaal diaconie  € 2.644,75 
Kerkrentmeesters en diaconie samen   € 10.445,90 

 

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.136,25 
 
Verjaardag fonds 2025 
Stand vorige keer  595,00 
Ontvangen     167,50 
Totaal € 762,50 
 

Kleine Kracht 20e jaargang 
Stand vorige keer  954,00 
Aan giften          150,00          
Totaal  € 1.104,00 

 
 
 

 

Voor onze jongeren 
 

Een goed leven 
Lees vooraf aan dit stukje Spreuken 19 vers 16 tot 23. 
Wie wil er nu niet een goed leven? 
Iedereen wil toch bekend staan? 
Vandaag lezen we enkele heel belangrijke kenmerken voor een goed leven. 
Let goed op en doe er je voordeel mee. 
Dit gedeelte is al eeuwenoud en heeft veel jongeren tot inspiratie geleid om goed te leven. 

 

- Een: Luister naar onderwijzing. 
- Twee: Wees vriendelijk voor de arme. 
- Drie: Dit is er een voor de ouders: neem oprecht deel aan het leven van je kinderen en leer ze 

gehoorzaamheid.  
- Vier: Vermijd vriendschappen met mensen die geen zelfbeheersing kennen. 
- Vijf: Erken Gods leiding. 
- Zes: Begrijp dat liefde, eerlijkheid en betrouwbaarheid, zaken zijn die echt gelukkig maken. 
- Zeven: Vrees de Heere! 

 

Deze lijst die hier genoemd wordt, gaat uit van de basisprincipes van wijsheid, en komt uit bij het vrezen van God 
als hoogste principe. 
Dit is toch prachtig? 
Hoe praktisch wil je de Bijbel hebben? 
Pas dit de komende dagen, weken en jaren maar toe in je leven! 
 

Puzzel  
In de 10 zinnen mis je 10 letters. Vul de 10 goede letters in en zet ze in het puzzelhok. 
De 10 letters vormen een woord. 
 

Het  1 o l k  Israël reist door de woestijn. 

De mensen hebben honger en  d o r s 4. 

Daarom  m 6 p p e r e n  ze tegen Mozes. 

Ze verlangen zelfs  t e r 7 g  naar Egypte 

Daar was vlees en ook genoeg  b 5 o o d. 

Mozes bidt of de Heere  e t 9 n  wil geven. 

De Heere geeft  k 8 a k k e l s  aan het volk. 

Als brood zorgt Hij voor heerlijk  m a 10 n a. 

God geeft  a l l 2 s  wat ze nodig hebben. 

Zo wil Hij ook elke dag voor jou  z o 3 g e n. 

 

 
 
 

 
De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp.  
Of via E-mail: jeannetmeijer@hotmail.com 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Zending en Evangelisatie 

 
De schakel tussen gemeente en zendingswerker 

Zending, een belangrijk thema voor elke gemeente.  
Het is ook een Bijbelse opdracht die ons allemaal in beweging zet.  
Christen ben je niet alleen of met je eigen gemeente, we zijn als kerk wereldwijd 
verbonden.  
Juist van die wereldwijde kerk kunnen we veel leren.  
Bijzonder en fijn dat je daarin vrijwillig een taak wilt vervullen! 
De zendingscommissie deelt in de missie van de GZB om het Evangelie te delen 
met iedereen en om te zien naar kwetsbare mensen.  

Zo'n commissie is een verlengstuk van de kerkenraad en dus ook belangrijk voor de kerk. Hier krijgt onze 
gezamenlijke taak als christen vorm.  
Elk gemeentelid weet op deze manier dat ook de eigen kerk bijdraagt aan zending. Zending verbindt!  

- Daarom heeft ook onze gemeente een zendingscommissie.  
- Daarom willen we zichtbaar zijn op: zendingsavonden, zangavonden, activiteiten zoals Hap en Trap op 

Boerenlanddag enz.  
- Daarom de volgende oproep: 

  
Verkooptafel  
Zaterdag 6 september D.V. zullen we op boerenlanddag met een verkooptafel bij de kerk staan, ten bate van de 
plaatselijke Zendingscommissie Ouddorp.  

Graag zouden we daar weer 2e hands puzzels verkopen. 
Wie heeft er voor ons puzzels, compleet, die u weg wilt doen voor het zendingswerk? 
De puzzels kunnen worden ingeleverd op Julianaweg 22, fam. Van Huizen of Preekhillaan 12, fam. Grinwis.  
 
 
Laat de kerk in Turkije bloeien! 
In Turkije wonen nauwelijks christenen. Van de 84 miljoen inwoners is bijna iedereen moslim. Toch is er de 
afgelopen jaren meer openheid voor het Evangelie. De kerk groeit! 
 
Antakya – het Bijbelse Antiochië – werd ruim twee jaar geleden getroffen door een verwoestende aardbeving. De 
stad lag in puin. Talloze mensen verloren hun huis, hun toekomst en hun hoop. En juist dáár, in die gebroken 
werkelijkheid, kwam de kleine kerk tot bloei. Voor de aardbeving kwamen er zo’n 25 mensen naar de diensten. 
Nu zijn het er wekelijks 80 à 100. Elke zondag sluiten er nieuwe bezoekers aan. De kleine kerkruimte puilt uit. 
Mensen zingen uit volle borst, bidden vurig en luisteren aandachtig naar het Woord 
van God. “Hier gebeurt iets”, zegt de voorganger. “We bieden hulp, maar we geven 
vooral hoop.”  
Ook op ander plekken in Turkije groeit de kerk! Dat vraagt om meer ruimte, meer 
middelen, meer goed opgeleide kerkleiders. Helpt u mee?  
Hoe kunt u bijdragen? 

 Gebruik de collectemethode van uw gemeente. 

 Doneer via Tikkie, www.gzb.nl/zomercollecte of de antwoordkaart in de 
collectefolder. 

 Blijf bidden voor het zendingswerk. 
 

 

 

 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Verdieping en toerusting vanuit de Bijbel voor de regio Zuidwest Nederland  

 (Zuid-Hollandse Eilanden, Zeeland en Noordwest Brabant)  
 

Wil je meer weten over de Bijbel, kerkgeschiedenis of dogmatiek?  

Hoe je in het dagelijkse leven het geloof in de praktijk brengt?  
Vanaf woensdag 10 september gaat een nieuwe instroom Bijbelcursus te 
Middelharnis van start. Tevens start dan de vervolg cursus.  

In ongeveer 20 bijeenkomsten die op woensdagavond van 19:00 uur tot 21:45u verzorgd worden, gaan we 
dieper in op de Bijbel, kerkgeschiedenis, dogmatiek, ethiek, etc.  
Ervaren predikanten geven les in de verschillende vakken.  
 

Deze cursus is verdiepend en verrijkend voor je geloof. Voor iedereen een aanrader.  
De cursus is interkerkelijk en iedereen met welke opleiding en achtergrond dan ook, kan deze cursus volgen. 
Meld je nu aan!  
Voor vragen en info kun je appen of bellen met de cursusleider ds. S.A. Dolaard 0113- 283169 of met het 
secretariaat Teun Grinwis 06-12285061 of per e-mail: cursustvgmiddelharnis@gmail.com. 

 

Meer info is er ook te vinden op: www.cursustvg.nl.   
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Kerkdiensten 
 

Zondag 13 juli 2025  
  9:30 uur: ds. J. Wouters, Middelburg 
18:00 uur: ds. M.C. Schreur 
Collecte: 1e Stichting De Ondergrondse Kerk. 2e Kerk. 3e Instandhouding eredienst. 
 

Zondag 20 juli 2025  
  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 
18:00 uur: ds. L.M. Jongejan, Ede 
Collecte: 1e Diaconie. 2e Kerk. 3e Instandhouding eredienst. 
 

Zondag 27 juli 2025  
  9:30 uur: ds. L.M. Jongejan junior, Nieuwland 
18:00 uur: ds. M.C. Schreur 
Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk. 2e Kerk. 3e Instandhouding eredienst. 
 

Zondag 3 augustus 2025  
  9:30 uur: ds. M.C. Schreur  
18:00 uur: ds. J. Lohuis, Scherpenisse      
Collecte: 1e Dabar werk. 2e Kerk. 3e Instandhouding eredienst.  
 

Oppasrooster juli 2025  
13 juli  – Femke, Eline en Annelein van Koppen  

20 juli  – Myrthe, Elise en Emma  
27 juli  – Corrien, Rebecca en Rhodé  
3 augustus – Nelie, Eline en Annelein van Koppen 

 

 

 

 


